Kerstmi

Wat is Kerstmis voor jou? Toen we een aantal tweedeklassers op Colegio
Arubano vroegen wat Kerstmis voor hen betekent, was de uitkomst
verrassend eensgezind. Niemand repte over dure cadeaus of verre reizen

die reclamebeelden ons proberen aan te praten. De commercie heeft - nog -

geen grip op deze jongeren. Voor hen betekent Kerstmis ‘gezelligheid,
gezelschap, samen zijn en lekker eten’. Slechts één leerling dacht aan ‘een
cadeautje’. Toen we Lyon ernaar vroegen glunderde hij: ,,Ik heb het al, iets
voor mijn Playstation.” En voegde er trots aan toe: ,,En ik heb het ook zelf
betaald.” Nu maar wachten op de kerstvakantie. Lyon, Ironelis, Maria,
Steff, Ylan, Zurainy, Miriam, Liliana, Christopher en Ricardo wensen
iedereen een heel gezellig kerstfeest.

TEKST EN FOTOGRAFIE CHRISTEL COSIJN EN
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vooral gezelligheid

Leerlingen van CB2) van Colegio Arubano.
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